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Geloof of ongeloof
Thomas Boston
ISBN 978-94-901659-70
Prijs: € 19,90

Geloof of ongeloof – op ieder mens 
is een van tweeën van toepassing: 
verzet of overgave. In een aantal 
hoofdstukken spoort Thomas Boston 
de lezer aan om hier duidelijkheid
over te hebben en zonder uitstel in 
te gaan op Gods genade-aanbod 
op grond van Christus’ offer en het 
verzet tegen God op te geven.
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Inclusief een uitgebreide inleiding 
over Thomas Boston door ds. P. de Vries

Thomas Boston
Geloof 
of ongeloof
Geloof of ongeloof – op ieder mens is een van tweeën van 
toepassing: verzet of overgave.  In een aantal hoofdstuk-
ken spoort Thomas Boston de lezer aan om hier duidelijk-
heid over te hebben en zonder uitstel in te gaan op Gods 
genade-aanbod op grond van Christus’ offer en het ver-
zet tegen God op te geven. Ds. P. de Vries heeft het boek 
voorzien van een uitvoerige inleiding over Bostons leven 
en werk, waarin hij tevens de nodige aandacht aan de 
Marrow-men besteedt. In de hoofdstukken vraagt Boston 
nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke band met de 
Heere Jezus, en hoe we met Hem in zo’n persoonlijke be-
trekking komen.  God Zelf maakt ons door Zijn Geest ge-
willig om tot Christus te gaan en daarom ook voor Hem 
te gaan leven. Door eigentijds taalgebruik is dit boekje 
leesbaar geworden voor jong en oud, zonder de rijke in-
houd prijs te geven. Een mooi boekje voor wie kennis wil 
maken met deze belangrijke Schotse theoloog en prediker.

Een pastorale handreiking
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Wat begint als een gewone middag op de hei, verandert voor Tom en
Daan in een nachtmerrie. Tijdens een fietstocht ontdekken ze een
smeulend vuurtje dat binnen enkele minuten uitgroeit tot een
allesverslindende natuurbrand. Terwijl rook en vlammen hen insluiten,
moeten ze vechten om te overleven – en om te helpen.

Als de brand eenmaal onder controle is, lijkt de rust teruggekeerd. Maar
dan volgen er spannende verhoren, onverwachte verdenkingen en een
klopjacht op de ware schuldige. Tom en Daan raken verstrikt in een
onderzoek waarin vriendschap, eerlijkheid en moed centraal staan.

Vlampad is een realistisch en spannend jeugdboek voor kinderen vanaf
ongeveer 10 jaar. 

??

Dan herpakt Daan zich. ‘Vooruit dan,’ mompelt hij.
Angstig kijkt hij naar de vuurzee voor zich. Ze
strompelen de kuil uit. Alles is wazig. Alles wat kan
branden, brandt. Ze gaat een stuk terug, in de
richting waar ooit het zandpad was. Ze kruipen
laag bij de grond. Tom voorop. Daan er achteraan. 
Dan ineens… Tom stopt. 
Daan kijkt op. ‘Wat is er?’ 
‘Zie jij dat ook?’ 
Daan knijpt zijn ogen samen. ‘Wat bedoel je?’ 
‘Ik dacht,’ gaat Tom verder, ‘dat ik een flits zag.’ 

Wie tot Mij komt 
zal Ik geenszinds 
uitwerpen
Bijbels dagboek
Jonathan Edwards
ISBN 978-94-901655-67
Prijs: € 24,90
380 pagina’s hardcover
verschijnt: eind september 2025

Een uniek bijbels dagboek van 
Jonathan Edwards.
Tijdens Edwards optreden in Ame-
rika heeft er een grote opwekking 
(Great Awakening) plaats gehad.
De dagboekstukjes, geselecteerd uit 
zijn preken, getuigen van diep gees-
telijk inzicht.
Voor het eerst in Nederland ver-
schijnt zijn dagboek, een aanrader!

Leer van Mij 

Bijbelstudies 

bewerkt door Gerben B. P. van der Wulp 

A. W. Pink 

dat Ik zachtmoedig ben 

en nederig van hart

Vlampad
Arthur de Jong 
ISBN 978-94-901656-04
Prijs: € 12,95 
130 pagina’s hardcover
verschijnt medio september

Wat begint als een gewone middag op 
de hei, verandert voor Tom en Daan in 
een nachtmerrie. Tijdens een fietstocht 
ontdekken ze een smeulend vuurtje 
dat binnen enkele minuten uitgroeit 
tot een allesverslindende natuurbrand. 
Terwijl rook en vlammen hen insluiten, 
moeten ze vechten om te overleven.  
Het  spannende boek is gebaseerd op 
waargebeurde verhalen over een brand 
op de hei dit jaar nabij Ede. 
Leeftijd 10+
Arthur de Jong is bekend van zijn 
verhalen via Familystream.

Het kruis, preekstoel 
van Gods liefde
Iain H. Murray
ISBN 978-94-901655-98
Prijs: € 12,95
100 pagina’s hardcover
verschijnt medio december

Deze bekende reformatorische 
theoloog uit Australië beschrijft 
op een uitmuntende manier ‘het 
kruis van Christus’. Het hart
van het Evangelie...

Leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig 
ben en nederig 
van hart
Arthur W. Pink
ISBN 978-94-901655-81
140 pagina’s hardcover
Prijs: € 14,50
verschijnt medio oktober

bijbelstudies van Arthur W. Pink, 
bewerkt door
Gerben B.P. van der Wulp
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Ds. P. de Vries

Heere, 
 help 
    mij

Pastorale 
overdenkingen

over geloofsvragen

Heere, help mij
Pastoraal advies over
geloofsvragen 
Ds. P. de Vries
ISBN 978-94-901655-74
Prijs: € 19,90 
200 pagina’s hardcover
verschijnt medio september

Ds. P. de Vries geeft in een 
30-tal overdenkingen ant-
woorden op geloofsvragen. 
Daarbij citeert hij diverse 
oude schrijvers en puritei-
nen. Het boek begint met een 
aantal eigen ervaringen.

Nieuw



Voor meer boeken kijkt op www. lucasboeken.nl
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Gedenkt
J.C. Ryle 

ISBN 9789490165482

Prijs: € 12,95

Gedenkt!

L

J.C. RYLE 
OVER HET BELANG 

VAN HET VOORTDUREND 
GEDENKEN BIJ HET 

AVONDMAAL
VERTAALD DOOR 

GERBEN B.P. VAN DER WULP

“De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal van de Heere bedoeld als een voortdurende herinnering aan de 
kerk van Zijn verzoenende dood aan het kruis. Het gebroken brood, gegeven en gegeten, is bedoeld om chris-
tenen te herinneren aan Zijn lichaam, dat voor onze zonden is gegeven. De wijn, uitgegoten en gedronken, is 
bedoeld om christenen te herinneren aan Zijn bloed, dat voor onze zonden is vergoten.”

In dit boekje wordt door de puriteinse Engelse prediker uit de Anglicaanse Kerk, J.C. Ryle (1816-1900), de 
nadruk gelegd op het belang van het gedenken bij het Avondmaal van de Heere. 
De titel van het oorspronkelijke boek is: ‘Knots Untied’ (‘Knopen Ontbonden’). Dat boek is een klassieker. Het 
beleefde destijds een tiende druk. Het traktaat over ‘Het Avondmaal van de Heere’ is uit dat boek genomen 
en wordt nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. Het is het vervolg op ‘Omhelsd’, wat ingaat op het 
belang van de kinderdoop.
Ryle is een man van de gulden middenweg, ook wat betreft zijn visie op het Avondmaal van de Heere. Dat blijkt 
uit het volgende citaat: “Nogmaals vraag ik dat niemand me verkeerd zal begrijpen. Ik ben er erg van over-
tuigd, dat als iemand die als een kerkganger naar de kerk gaat en toch geen deelnemer van het Heilig Avond-
maal is, een zeer inconsequente christen is, en dat ongeschikt zijn voor de tafel van de Heere hetzelfde is als 
ongeschikt zijn om te sterven. Maar het is één ding om dit te leren, en iets heel anders om alle mensen aan te 
sporen het sacrament als vanzelfsprekend te ontvangen, of ze daar nu een goddelijk recht toe hebben of niet.”

Aan dit boekje is een leesrooster toegevoegd met citaten uit het werkje om gebruikt te worden in de week 
van voorbereiding. Verder zijn een verklarende woordenlijst en een namenregister toegevoegd. Tenslotte is er 
een kerkhistorische inleiding geschreven om de context en de betekenis van het oorspronkelijke boek (‘Knots 
Untied’) te duiden. Het is de wens van de vertaler, dat op deze manier de inhoud van het geschrift nog duide-
lijker naar voren zal komen. 
Vertaald door Gerben B.P. van der Wulp MEd. Hij is als docent Engels en godsdienst werkzaam in Gouda 
en Dordrecht.
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Omhelsd
J.C. Ryle

ISBN 9789490165437

Prijs: € 9,95

Omhelsd
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J.C. RYLE 
OVER HET BELANG 

VAN DE 

KINDERDOOP
VERTAALD DOOR 

GERBEN B.P. VAN DER WULP

“Wanneer geloof en gebed de doop vergezellen, en een ijverig gebruik van Schriftuurlijke middelen 
daarop volgt, mogen we er vanuit gaan veel geestelijke zegeningen te ontvangen. Zonder geloof en 
gebed echter wordt de doop slechts een vorm”. 

De schrijver van dit traktaat is J.C. Ryle (1816-1900), de bisschop uit Liverpool. Hij werd ‘de man van 
graniet met het hart van een kind’ genoemd. In de Anglicaanse Kerk van zijn tijd was hij een baken in 
zee. Hij stond pal voor de waarheid van Gods onfeilbaar Woord. Ryle stond in de lijn van reformatoren 
en puriteinen. De titel van het oorspronkelijke boek is: Knots Untied (Knopen Ontbonden). Het trak-
taat over de kinderdoop is uit dat boek genomen en nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. 

Ryle biedt in dit geschrift toerusting en waarschuwing: “Laten we erop letten dat we iets weten van 
deze zaligmakende doop, de innerlijke doop met de Heilige Geest. Zonder dit betekent het weinig wat 
we denken over de doop met water”. En: “Een predikant heeft niet het recht te klagen dat zijn leden 
baptisten worden, als hij hen nooit instrueert over de kinderdoop”.

Dit boekje is zeer aan te raden voor jongeren die zich willen verdiepen in de kinderdoop. Ryle biedt 
goede argumenten voor de kinderdoop. Daarnaast is het werkje bij uitstek geschikt voor ouders die 
zich willen voorbereiden op de bediening van de heilige doop aan hun kind en zoeken naar de rijke 
betekenis van de kinderdoop. Tenslotte kan het ook ter voorbereiding van of tijdens de doopzitting 
gebruikt worden. 
In dit boekje is een korte levensbeschrijving van Ryle te vinden. Verder zijn er vragen en stellingen 
toegevoegd zodat over de inhoud verder nagedacht en gesproken kan worden.

Dit boekje heeft aan actualiteit niets ingeboet. Dat blijkt uit het feit dat Ryle voorziet in antwoorden en 
weerwoorden op de argumenten die baptisten toen en nu inbrengen tegen de kinderdoop. 

LUCAS BOEKEN - THOLEN
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9 789490 165437

Deze bundel bestaat uit zeven aansprekende preken van 
Jonathan Edwards, met als thema: de heerlijkheid en uitne-
mendheid van Christus. 
Edwards legt in deze preken de grootste nadruk op de 
persoon van de Heere Jezus Christus. Zijn goedheid, Zijn 
genade, Zijn bloed, Zijn schoonheid, Zijn waarde, Zijn hei-
ligheid, Zijn godheid, Zijn gewilligheid en Zijn volheid ko-
men ruimschoots aan de orde. Zo wordt ons hart gewekt 

tot liefde, tot een onverzadigbare passie voor de persoon van Jezus. Wie is met 
Hem te vergelijken? Alles aan Hem is gans begeerlijk. We hebben genoeg aan 
Hem en we krijgen nooit genoeg van Hem.
Vertaling: ing. Jan Zeeman (Urk).
Met een uitgebreide inleiding van prof. dr. A. Baars, getiteld ‘Edwards als predi-
ker’, en een woord van aanbeveling door prof. dr. W. van Vlastuin.
Ook is er een levensbeschrijving in deze bundel opgenomen.

Jonathan Edwards (1703-1758) wordt beschouwd als de belangrijkste en meest in-
vloedrijke theoloog en filosoof uit de Amerikaanse geschiedenis. Als puriteins prediker 
en theoloog speelde hij een grote rol bij de ‘Grote Opwekking’ rond het midden van 
de achttiende eeuw. Zijn geschriften oefenen wereldwijd nog altijd grote invloed uit.
                                                                             

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN 9 789490 165420
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zeven preken 
over de heerlijkheid en uitnemendheid 

van Jezus Christus
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Dit boek bevat 52 meditaties van wijlen ds. J. Driessen. Bij het sa-
menstellen van de bundel is rekening gehouden met het kerkelijk 
jaar. Ook zijn meerdere meditaties opgenomen die betrekking 
hebben op het zendingswerk. De titel van het boek is afgeleid 
van Handelingen 28 vers 28: ‘Het zij u dan bekend, dat de zalig-
heid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.’ 
De meditaties dienen voor persoonlijk gebruik, maar kunnen ook 
worden ingezet bij activiteiten in de gemeente.
 
Over de auteur
Ds. J. Driessen (1939-2021) diende de Gereformeerde Gemeenten van 
1973-2009. In 1985 werd hij als zendingspredikant uitgezonden naar 
Bophuthatswana (Zuid-Afrika). Nadat hij in 1992 terugkeerde naar Ne-
derland werd hij zendingsdeputaat. In 2009 ging hij met emeritaat.

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN

9 789490 165413

Zending 
    van 
Gods heil

Ds. J. Driessen
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52 meditaties

Gans Begeerlijk
Jonathan Edwards

ISBN 9789490165420
Prijs: 19,95

Zending van Gods Heil
Ds. J. Driessen
ISBN 9789490165413
Prijs: € 16,90 

Voor meer boeken kijkt op www. lucasboeken.nl
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Gedenkt
J.C. Ryle 
Vertaald door: Gerben B.P. van der Wulp

ISBN 978-94-90165-48-2
Prijs: € 12,95
Gebonden - ca. 100 pag. - 15x15 cm

“De Heere Jezus Christus heeft het 
Avondmaal van de Heere bedoeld als 
een voortdurende herinnering aan de 
kerk van Zijn verzoenende dood aan het 
kruis. 

Aan dit boekje is een leesrooster toe-
gevoegd met citaten uit het werkje 
om gebruikt te worden in de week van 
voorbereiding.
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J.C. RYLE 
OVER HET BELANG 

VAN HET VOORTDUREND 
GEDENKEN BIJ HET 

AVONDMAAL
VERTAALD DOOR 

GERBEN B.P. VAN DER WULP

“De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal van de Heere bedoeld als een voortdurende herinnering aan de 
kerk van Zijn verzoenende dood aan het kruis. Het gebroken brood, gegeven en gegeten, is bedoeld om chris-
tenen te herinneren aan Zijn lichaam, dat voor onze zonden is gegeven. De wijn, uitgegoten en gedronken, is 
bedoeld om christenen te herinneren aan Zijn bloed, dat voor onze zonden is vergoten.”

In dit boekje wordt door de puriteinse Engelse prediker uit de Anglicaanse Kerk, J.C. Ryle (1816-1900), de 
nadruk gelegd op het belang van het gedenken bij het Avondmaal van de Heere. 
De titel van het oorspronkelijke boek is: ‘Knots Untied’ (‘Knopen Ontbonden’). Dat boek is een klassieker. Het 
beleefde destijds een tiende druk. Het traktaat over ‘Het Avondmaal van de Heere’ is uit dat boek genomen 
en wordt nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. Het is het vervolg op ‘Omhelsd’, wat ingaat op het 
belang van de kinderdoop.
Ryle is een man van de gulden middenweg, ook wat betreft zijn visie op het Avondmaal van de Heere. Dat blijkt 
uit het volgende citaat: “Nogmaals vraag ik dat niemand me verkeerd zal begrijpen. Ik ben er erg van over-
tuigd, dat als iemand die als een kerkganger naar de kerk gaat en toch geen deelnemer van het Heilig Avond-
maal is, een zeer inconsequente christen is, en dat ongeschikt zijn voor de tafel van de Heere hetzelfde is als 
ongeschikt zijn om te sterven. Maar het is één ding om dit te leren, en iets heel anders om alle mensen aan te 
sporen het sacrament als vanzelfsprekend te ontvangen, of ze daar nu een goddelijk recht toe hebben of niet.”

Aan dit boekje is een leesrooster toegevoegd met citaten uit het werkje om gebruikt te worden in de week 
van voorbereiding. Verder zijn een verklarende woordenlijst en een namenregister toegevoegd. Tenslotte is er 
een kerkhistorische inleiding geschreven om de context en de betekenis van het oorspronkelijke boek (‘Knots 
Untied’) te duiden. Het is de wens van de vertaler, dat op deze manier de inhoud van het geschrift nog duide-
lijker naar voren zal komen. 
Vertaald door Gerben B.P. van der Wulp MEd. Hij is als docent Engels en godsdienst werkzaam in Gouda 
en Dordrecht.

LUCAS BOEKEN - THOLEN
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 Adriaan van Belzen

Verwachten wij die 
grote  dag…?!  

Bezinning op de christelijke toekomstverwachting

‘Daarom verwachten wij  die grote dag met een groot verlangen om ten volle te 
genieten de beloften  Gods in Jezus Christus,  onze Heere.’
Deze woorden uit het slot van artikel 37 van de Nederlandse  Geloofsbelijde-
nis vormen het uitgangspunt  voor dit boek  waarin zeventien predikanten zich 
bezinnen op de christelijke toekomstverwachting. Dit doen ze aan de hand van 
vragen die hen gesteld werden  en betrekking  hebben op: de tekenen der tijden, 
onvervulde beloften, de wederkomst, het laatste oordeel, hel en hemel.
Een uitgave met een zowel aangrijpende als ontroerende inhoud waarvan  voor-
al een dringend appèl uitgaat met het oog op de betrekkelijkheid van het aardse 
leven en het definitieve van onze  eeuwige toekomst, maar ook om de geciteerde 
woorden  uit de belijdenis in ons leven te laten functioneren.         

De predikanten die een bijdrage leveren,  zijn: H. van den Belt (PKN), D.J. Bud-
ding (PKN), P.D.J. Buijs (CGK), A.A. Egas (CGK), E. Hakvoort (GG), W. Ha-
rinck (GG), J. Hoek (PKN), W.J. op ’t Hof (HHK), A. Kort (OGG), C.J. Meeuse 
(GG), M. van Reenen (HHK), B. Reinders (VOGG), J. van Rijswijk (GG), P. 
Roos (CGK), C. van Velzen, W. van Vlastuin (HHK) en G. van Zanden (PKN).     

Adriaan van Belzen (Middelburg, 1975) publiceerde reeds diverse interview-
bundels, waaronder Terugblik (n.a.v. 100 jaar Gereformeerde Gemeenten),  Be-
vindingen (over de orde van het heil) en Preken is een liefdedienst (een kijkje 
in de ‘keuken’ van de predikant).
Daarnaast maakt hij interviews voor het pastoraal magazine Om Sions Wil en 
doet hij redactioneel werk voor Uitgeverij Lucas Boeken te Tholen.

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN

Verwachten wij die 
grote  dag…?!

Bezinning op de christelijke toekomstverwachting
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Verwachten 
wij die grote dag...?!

Bezinning op de christelijke toekomst-
verwachting
Auteur: Adriaan van Belzen
ISBN 978-94-90165-44-4
PB 275 pag. Prijs: € 22,50

 

Omhelsd
J.C. Ryle
ISBN 978-94-90165-43-7

Prijs: € 9,95

J. C. Ryle over het belang van 
de kinderdoop, vertaald door 
Gerben B. P. van der Wulp. Nog 
niet eerder vertaald in het Ne-
derlands! Inclusief een biografie 
over J. C. Ryle. 

Omhelsd

L

J.C. RYLE 
OVER HET BELANG 

VAN DE 

KINDERDOOP
VERTAALD DOOR 

GERBEN B.P. VAN DER WULP

“Wanneer geloof en gebed de doop vergezellen, en een ijverig gebruik van Schriftuurlijke middelen 
daarop volgt, mogen we er vanuit gaan veel geestelijke zegeningen te ontvangen. Zonder geloof en 
gebed echter wordt de doop slechts een vorm”. 

De schrijver van dit traktaat is J.C. Ryle (1816-1900), de bisschop uit Liverpool. Hij werd ‘de man van 
graniet met het hart van een kind’ genoemd. In de Anglicaanse Kerk van zijn tijd was hij een baken in 
zee. Hij stond pal voor de waarheid van Gods onfeilbaar Woord. Ryle stond in de lijn van reformatoren 
en puriteinen. De titel van het oorspronkelijke boek is: Knots Untied (Knopen Ontbonden). Het trak-
taat over de kinderdoop is uit dat boek genomen en nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. 

Ryle biedt in dit geschrift toerusting en waarschuwing: “Laten we erop letten dat we iets weten van 
deze zaligmakende doop, de innerlijke doop met de Heilige Geest. Zonder dit betekent het weinig wat 
we denken over de doop met water”. En: “Een predikant heeft niet het recht te klagen dat zijn leden 
baptisten worden, als hij hen nooit instrueert over de kinderdoop”.

Dit boekje is zeer aan te raden voor jongeren die zich willen verdiepen in de kinderdoop. Ryle biedt 
goede argumenten voor de kinderdoop. Daarnaast is het werkje bij uitstek geschikt voor ouders die 
zich willen voorbereiden op de bediening van de heilige doop aan hun kind en zoeken naar de rijke 
betekenis van de kinderdoop. Tenslotte kan het ook ter voorbereiding van of tijdens de doopzitting 
gebruikt worden. 
In dit boekje is een korte levensbeschrijving van Ryle te vinden. Verder zijn er vragen en stellingen 
toegevoegd zodat over de inhoud verder nagedacht en gesproken kan worden.

Dit boekje heeft aan actualiteit niets ingeboet. Dat blijkt uit het feit dat Ryle voorziet in antwoorden en 
weerwoorden op de argumenten die baptisten toen en nu inbrengen tegen de kinderdoop. 

LUCAS BOEKEN - THOLEN
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Deze bundel bestaat uit zeven aansprekende preken van 
Jonathan Edwards, met als thema: de heerlijkheid en uitne-
mendheid van Christus. 
Edwards legt in deze preken de grootste nadruk op de 
persoon van de Heere Jezus Christus. Zijn goedheid, Zijn 
genade, Zijn bloed, Zijn schoonheid, Zijn waarde, Zijn hei-
ligheid, Zijn godheid, Zijn gewilligheid en Zijn volheid ko-
men ruimschoots aan de orde. Zo wordt ons hart gewekt 

tot liefde, tot een onverzadigbare passie voor de persoon van Jezus. Wie is met 
Hem te vergelijken? Alles aan Hem is gans begeerlijk. We hebben genoeg aan 
Hem en we krijgen nooit genoeg van Hem.
Vertaling: ing. Jan Zeeman (Urk).
Met een uitgebreide inleiding van prof. dr. A. Baars, getiteld ‘Edwards als predi-
ker’, en een woord van aanbeveling door prof. dr. W. van Vlastuin.
Ook is er een levensbeschrijving in deze bundel opgenomen.

Jonathan Edwards (1703-1758) wordt beschouwd als de belangrijkste en meest in-
vloedrijke theoloog en filosoof uit de Amerikaanse geschiedenis. Als puriteins prediker 
en theoloog speelde hij een grote rol bij de ‘Grote Opwekking’ rond het midden van 
de achttiende eeuw. Zijn geschriften oefenen wereldwijd nog altijd grote invloed uit.
                                                                             

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN 9 789490 165420

G
a

n
s B

e
g

e
e

rlijk

L

     Gans
 Begeerlijk

JONATHAN EDWARDS
 

zeven preken 
over de heerlijkheid en uitnemendheid 

van Jezus Christus

Gans
 Begeerlijk

JO
N

A
T

H
A

N
 E

D
W

A
R

D
S

 

Dit boek bevat 52 meditaties van wijlen ds. J. Driessen. Bij het sa-
menstellen van de bundel is rekening gehouden met het kerkelijk 
jaar. Ook zijn meerdere meditaties opgenomen die betrekking 
hebben op het zendingswerk. De titel van het boek is afgeleid 
van Handelingen 28 vers 28: ‘Het zij u dan bekend, dat de zalig-
heid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.’ 
De meditaties dienen voor persoonlijk gebruik, maar kunnen ook 
worden ingezet bij activiteiten in de gemeente.
 
Over de auteur
Ds. J. Driessen (1939-2021) diende de Gereformeerde Gemeenten van 
1973-2009. In 1985 werd hij als zendingspredikant uitgezonden naar 
Bophuthatswana (Zuid-Afrika). Nadat hij in 1992 terugkeerde naar Ne-
derland werd hij zendingsdeputaat. In 2009 ging hij met emeritaat.

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN

9 789490 165413

Zending 
    van 
Gods heil

Ds. J. Driessen
 

Zending 
    van 
Gods heil

Z
e

n
d

in
g

 va
n

 G
o

d
s h

e
il

L

D
s. J. D

riessen 

52 meditaties

Gans Begeerlijk
Jonathan Edwards

ISBN 978-94-90165-42-0
Prijs: 19,95

Deze bundel bestaat uit zeven 
aansprekende preken van 
Jonathan Edwards, met als 
thema: de heerlijkheid en uitne-
mendheid van Christus.

Zending 
van Gods Heil
J. Driessen
ISBN 978-94-90165-41-3
Prijs: € 16,90 

Dit boek bevat 52 meditaties 
van wijlen ds. J. Driessen. Bij 
het samenstellen van de bundel 
is rekening gehouden met het 
kerkelijk jaar. 

Voor meer boeken kijkt op www. lucasboeken.nl
Lucas
BoekenL

 

Gedenkt
J.C. Ryle 
Vertaald door: Gerben B.P. van der Wulp

ISBN 978-94-90165-48-2
Prijs: € 12,95
Gebonden - ca. 100 pag. - 15x15 cm

“De Heere Jezus Christus heeft het 
Avondmaal van de Heere bedoeld als 
een voortdurende herinnering aan de 
kerk van Zijn verzoenende dood aan het 
kruis. 

Aan dit boekje is een leesrooster toe-
gevoegd met citaten uit het werkje 
om gebruikt te worden in de week van 
voorbereiding.

Gedenkt!

L

J.C. RYLE 
OVER HET BELANG 

VAN HET VOORTDUREND 
GEDENKEN BIJ HET 

AVONDMAAL
VERTAALD DOOR 

GERBEN B.P. VAN DER WULP

“Wanneer geloof en gebed de doop vergezellen, en een ijverig gebruik van Schriftuurlijke middelen 
daarop volgt, mogen we er vanuit gaan veel geestelijke zegeningen te ontvangen. Zonder geloof en 
gebed echter wordt de doop slechts een vorm”. 

De schrijver van dit traktaat is J.C. Ryle (1816-1900), de bisschop uit Liverpool. Hij werd ‘de man van 
graniet met het hart van een kind’ genoemd. In de Anglicaanse Kerk van zijn tijd was hij een baken in 
zee. Hij stond pal voor de waarheid van Gods onfeilbaar Woord. Ryle stond in de lijn van reformatoren 
en puriteinen. De titel van het oorspronkelijke boek is: Knots Untied (Knopen Ontbonden). Het trak-
taat over de kinderdoop is uit dat boek genomen en nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. 

Ryle biedt in dit geschrift toerusting en waarschuwing: “Laten we erop letten dat we iets weten van 
deze zaligmakende doop, de innerlijke doop met de Heilige Geest. Zonder dit betekent het weinig wat 
we denken over de doop met water”. En: “Een predikant heeft niet het recht te klagen dat zijn leden 
baptisten worden, als hij hen nooit instrueert over de kinderdoop”.

Dit boekje is zeer aan te raden voor jongeren die zich willen verdiepen in de kinderdoop. Ryle biedt 
goede argumenten voor de kinderdoop. Daarnaast is het werkje bij uitstek geschikt voor ouders die 
zich willen voorbereiden op de bediening van de heilige doop aan hun kind en zoeken naar de rijke 
betekenis van de kinderdoop. Tenslotte kan het ook ter voorbereiding van of tijdens de doopzitting 
gebruikt worden. 
In dit boekje is een korte levensbeschrijving van Ryle te vinden. Verder zijn er vragen en stellingen 
toegevoegd zodat over de inhoud verder nagedacht en gesproken kan worden.

Dit boekje heeft aan actualiteit niets ingeboet. Dat blijkt uit het feit dat Ryle voorziet in antwoorden en 
weerwoorden op de argumenten die baptisten toen en nu inbrengen tegen de kinderdoop. 

LUCAS BOEKEN - THOLEN
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Nieuw

 Adriaan van Belzen

Verwachten wij die 
grote  dag…?!  

Bezinning op de christelijke toekomstverwachting

‘Daarom verwachten wij  die grote dag met een groot verlangen om ten volle te 
genieten de beloften  Gods in Jezus Christus,  onze Heere.’
Deze woorden uit het slot van artikel 37 van de Nederlandse  Geloofsbelijde-
nis vormen het uitgangspunt  voor dit boek  waarin zeventien predikanten zich 
bezinnen op de christelijke toekomstverwachting. Dit doen ze aan de hand van 
vragen die hen gesteld werden  en betrekking  hebben op: de tekenen der tijden, 
onvervulde beloften, de wederkomst, het laatste oordeel, hel en hemel.
Een uitgave met een zowel aangrijpende als ontroerende inhoud waarvan  voor-
al een dringend appèl uitgaat met het oog op de betrekkelijkheid van het aardse 
leven en het definitieve van onze  eeuwige toekomst, maar ook om de geciteerde 
woorden  uit de belijdenis in ons leven te laten functioneren.         

De predikanten die een bijdrage leveren,  zijn: H. van den Belt (PKN), D.J. Bud-
ding (PKN), P.D.J. Buijs (CGK), A.A. Egas (CGK), E. Hakvoort (GG), W. Ha-
rinck (GG), J. Hoek (PKN), W.J. op ’t Hof (HHK), A. Kort (OGG), C.J. Meeuse 
(GG), M. van Reenen (HHK), B. Reinders (VOGG), J. van Rijswijk (GG), P. 
Roos (CGK), C. van Velzen, W. van Vlastuin (HHK) en G. van Zanden (PKN).     

Adriaan van Belzen (Middelburg, 1975) publiceerde reeds diverse interview-
bundels, waaronder Terugblik (n.a.v. 100 jaar Gereformeerde Gemeenten),  Be-
vindingen (over de orde van het heil) en Preken is een liefdedienst (een kijkje 
in de ‘keuken’ van de predikant).
Daarnaast maakt hij interviews voor het pastoraal magazine Om Sions Wil en 
doet hij redactioneel werk voor Uitgeverij Lucas Boeken te Tholen.

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN

Verwachten wij die 
grote  dag…?!

Bezinning op de christelijke toekomstverwachting

Verw
achten w

ij die grote  dag…
?!

 A
driaan van Belzen

L

9 789490 165444

Verwachten 
wij die grote dag...?!

Bezinning op de christelijke toekomst-
verwachting
Auteur: Adriaan van Belzen
ISBN 978-94-90165-44-4
PB 275 pag. Prijs: € 22,50

 

Omhelsd
J.C. Ryle
ISBN 978-94-90165-43-7

Prijs: € 9,95

J. C. Ryle over het belang van 
de kinderdoop, vertaald door 
Gerben B. P. van der Wulp. Nog 
niet eerder vertaald in het Ne-
derlands! Inclusief een biografie 
over J. C. Ryle. 

Omhelsd

L

J.C. RYLE 
OVER HET BELANG 

VAN DE 

KINDERDOOP
VERTAALD DOOR 

GERBEN B.P. VAN DER WULP

“Wanneer geloof en gebed de doop vergezellen, en een ijverig gebruik van Schriftuurlijke middelen 
daarop volgt, mogen we er vanuit gaan veel geestelijke zegeningen te ontvangen. Zonder geloof en 
gebed echter wordt de doop slechts een vorm”. 

De schrijver van dit traktaat is J.C. Ryle (1816-1900), de bisschop uit Liverpool. Hij werd ‘de man van 
graniet met het hart van een kind’ genoemd. In de Anglicaanse Kerk van zijn tijd was hij een baken in 
zee. Hij stond pal voor de waarheid van Gods onfeilbaar Woord. Ryle stond in de lijn van reformatoren 
en puriteinen. De titel van het oorspronkelijke boek is: Knots Untied (Knopen Ontbonden). Het trak-
taat over de kinderdoop is uit dat boek genomen en nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. 

Ryle biedt in dit geschrift toerusting en waarschuwing: “Laten we erop letten dat we iets weten van 
deze zaligmakende doop, de innerlijke doop met de Heilige Geest. Zonder dit betekent het weinig wat 
we denken over de doop met water”. En: “Een predikant heeft niet het recht te klagen dat zijn leden 
baptisten worden, als hij hen nooit instrueert over de kinderdoop”.

Dit boekje is zeer aan te raden voor jongeren die zich willen verdiepen in de kinderdoop. Ryle biedt 
goede argumenten voor de kinderdoop. Daarnaast is het werkje bij uitstek geschikt voor ouders die 
zich willen voorbereiden op de bediening van de heilige doop aan hun kind en zoeken naar de rijke 
betekenis van de kinderdoop. Tenslotte kan het ook ter voorbereiding van of tijdens de doopzitting 
gebruikt worden. 
In dit boekje is een korte levensbeschrijving van Ryle te vinden. Verder zijn er vragen en stellingen 
toegevoegd zodat over de inhoud verder nagedacht en gesproken kan worden.

Dit boekje heeft aan actualiteit niets ingeboet. Dat blijkt uit het feit dat Ryle voorziet in antwoorden en 
weerwoorden op de argumenten die baptisten toen en nu inbrengen tegen de kinderdoop. 
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Deze bundel bestaat uit zeven aansprekende preken van 
Jonathan Edwards, met als thema: de heerlijkheid en uitne-
mendheid van Christus. 
Edwards legt in deze preken de grootste nadruk op de 
persoon van de Heere Jezus Christus. Zijn goedheid, Zijn 
genade, Zijn bloed, Zijn schoonheid, Zijn waarde, Zijn hei-
ligheid, Zijn godheid, Zijn gewilligheid en Zijn volheid ko-
men ruimschoots aan de orde. Zo wordt ons hart gewekt 

tot liefde, tot een onverzadigbare passie voor de persoon van Jezus. Wie is met 
Hem te vergelijken? Alles aan Hem is gans begeerlijk. We hebben genoeg aan 
Hem en we krijgen nooit genoeg van Hem.
Vertaling: ing. Jan Zeeman (Urk).
Met een uitgebreide inleiding van prof. dr. A. Baars, getiteld ‘Edwards als predi-
ker’, en een woord van aanbeveling door prof. dr. W. van Vlastuin.
Ook is er een levensbeschrijving in deze bundel opgenomen.

Jonathan Edwards (1703-1758) wordt beschouwd als de belangrijkste en meest in-
vloedrijke theoloog en filosoof uit de Amerikaanse geschiedenis. Als puriteins prediker 
en theoloog speelde hij een grote rol bij de ‘Grote Opwekking’ rond het midden van 
de achttiende eeuw. Zijn geschriften oefenen wereldwijd nog altijd grote invloed uit.
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Dit boek bevat 52 meditaties van wijlen ds. J. Driessen. Bij het sa-
menstellen van de bundel is rekening gehouden met het kerkelijk 
jaar. Ook zijn meerdere meditaties opgenomen die betrekking 
hebben op het zendingswerk. De titel van het boek is afgeleid 
van Handelingen 28 vers 28: ‘Het zij u dan bekend, dat de zalig-
heid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.’ 
De meditaties dienen voor persoonlijk gebruik, maar kunnen ook 
worden ingezet bij activiteiten in de gemeente.
 
Over de auteur
Ds. J. Driessen (1939-2021) diende de Gereformeerde Gemeenten van 
1973-2009. In 1985 werd hij als zendingspredikant uitgezonden naar 
Bophuthatswana (Zuid-Afrika). Nadat hij in 1992 terugkeerde naar Ne-
derland werd hij zendingsdeputaat. In 2009 ging hij met emeritaat.
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52 meditaties

Gans Begeerlijk
Jonathan Edwards

ISBN 978-94-90165-42-0
Prijs: 19,95

Deze bundel bestaat uit zeven 
aansprekende preken van 
Jonathan Edwards, met als 
thema: de heerlijkheid en uitne-
mendheid van Christus.

Zending 
van Gods Heil
J. Driessen
ISBN 978-94-90165-41-3
Prijs: € 16,90 

Dit boek bevat 52 meditaties 
van wijlen ds. J. Driessen. Bij 
het samenstellen van de bundel 
is rekening gehouden met het 
kerkelijk jaar. 

978-94-90165-35-2 € 16,95  978-94-90165-36-9 € 16,95  

Five hundred years ago, a monk named Martin Luther wrote ninety-five theses, hoping to start a discussion about sin and 
repentance at the University of Wittenberg in Germany. In a few months those questions had stirred the nation; a few years 
later, the continent. Today we know that those theses changed the course of both the Western church and world history. In this 
volume for children, Simonetta Carr tells the compelling story of this father of the Protestant Reformation, tracing his quest for 
peace with God, his lifelong heroic stand for God’s truth, and his family life and numerous accomplishments. The Reformer’s 
greatest accomplishment, she writes, “has been his uncompromising emphasis on the free promise of the gospel.” 

“Carr leads readers into the world in which Martin Luther grew up and then served the church and his society with sensitivity 
to the times and places where his life unfolded. The adventure of bringing the gospel to his people and the drama of his testi-
mony to the truth come alive as we follow his footsteps into the heart of the German government, when he stood up to an em-
peror, and into his home and the joys he had in raising his family. An excellent introduction to the life of the great Reformer.”

—RobeRt Kolb, professor of systematic theology, Concordia Seminary, St. Louis

“I am a big fan of both Martin Luther and Simonetta Carr, so this book is a dream come true, an author-subject marriage made 
in heaven. Simonetta beautifully captures both the life and the key thoughts of Dr. Martin and does so in a manner which is 
fast-paced and exciting. Parents will love reading this book to their children, and children will love reading it for themselves.”

—CaRl tRueman, Paul Woolley Professor of Church History, Westminster Theological Seminary,  
and pastor of Cornerstone Presbyterian Church (OPC), Ambler, Pennsylvania

SIMONETTA CARR was born in Italy and has lived and worked in different cultures. A former elementary school teacher, 
she homeschooled her eight children for many years. She has written for newspapers and magazines around the world and has 
translated the works of several Christian authors into Italian. Presently, she lives in San Diego with her husband, Thomas, and 
family. She is a member and Sunday school teacher at Christ United Reformed Church, Santee, California.

TROY HOWELL is an author and illustrator of children’s books and is known for the Bri-
an Jacques Redwall series covers. Read more about him on his website, troyhowelletc.com.
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FOR AGES 7–12

$18.00

ISBN 978-94-90165-40-6 € 16,95 978-94-90165-35-2 € 16,95  978-94-90165-36-9 € 16,95  

Iets meer dan 500 jaar gelden schreef de monnik Maarten Luther 95 stellingen op papier. Hij wilde daarmee op de universiteit van 
Wittenberg (Duitsland) een discussie op gang brengen over zonde en vergeving. Binnen een paar maanden deden deze vragen 
de natie schudden op haar grondvesten. Een paar jaar later het hele continent. Vandaag weten we dat deze stellingen de koers van 
zowel de westerse kerk als ook van de wereldgeschiedenis hebben veranderd. In dit boek vertelt Simonetta Carr het meeslepende 
verhaal van deze vader van de protestantse reformatie. Ze vertelt over zijn zoektocht naar vrede met God, zijn leven lang opkomen 
voor Gods waarheid, zijn familieleven en over talrijke andere dingen die hij ondernam. Het grootste wat de Reformator heeft 
bereikt, schrijft Carr, was ‘zijn onvoorwaardelijke nadruk op de beloften van het evangelie’.     

Carr leidt de lezer de wereld binnen waarin Maarten Luther opgroeide, waar hij de kerk en zijn gemeenschap diende, met gevoel voor zijn tijd 
en de plaats waar zijn leven zich ontvouwde. Het avontuur om het evangelie aan zij volk te brengen en het drama wat zich afspeelde rond zijn 

getuigenis komen tot leven als we zijn voetstappen volgen tot in het hart van de Duitse regering. Daar stond hij op tegen een keizer. We horen ook 
over zijn vreugden thuis in het grootbrengen van zijn gezin. Een geweldige introductie over het leven van de grote reformator. 

Robert Kolb, professor systematische theologie. Concordia Seminarie, St. Louis, Amerika.

Ik ben een grote fan van Maarten Luther, maar ook van Simonetta Carr. Dit boek is een droom die uitkomt. Ze schildert het leven en de belangri-
jkste gedachten van Dr. Maarten Luther op een prachtige manier. Ouders zullen dit boek graag voorlezen aan hun kinderen, en kinderen zullen 

dit boek ook graag zelf lezen.
Carl Trueman, professor kerkhistorie, Westminster Theological Seminary, Amerika.

SIMONETTA CARR (de schrijfster) is geboren in Italië en heeft in verschillende culturen gewerkt. Als lerares van de basisschool 
heeft zij haar eigen acht kinderen thuis les gegeven. Ze heeft voor kranten en tijdschriften van over de hele wereld geschreven, 
en heeft werken van diverse christelijke auteurs vertaald in het Italiaans. Tegenwoordig woont zij met haar man Thomas en haar 
familie in San Diego (USA). Zij is daar lid en lerares aan de zondagschool van de Christ United Reformed Church, Santee, Cali-
fornië.
TROY HOWELL (de illustrator) is een auteur en illustrator van kinderboeken, en is bekend door de covers van de Britse serie 
Jacques Redwall. Lees meer over hem op zijn website: www.troyhowelletc.com
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MAARTEN LUTHER

ISBN 978-94-90165-40-6 € 16,95  9789490165369 € 16,95  

Iets meer dan 500 jaar gelden schreef de monnik Maarten Luther 95 stellingen op papier. Hij wilde daarmee op de universiteit van 
Wittenberg (Duitsland) een discussie op gang brengen over zonde en vergeving. Binnen een paar maanden deden deze vragen 
de natie schudden op haar grondvesten. Een paar jaar later het hele continent. Vandaag weten we dat deze stellingen de koers van 
zowel de westerse kerk als ook van de wereldgeschiedenis hebben veranderd. In dit boek vertelt Simonetta Carr het meeslepende 
verhaal van deze vader van de protestantse reformatie. Ze vertelt over zijn zoektocht naar vrede met God, zijn leven lang opkomen 
voor Gods waarheid, zijn familieleven en over talrijke andere dingen die hij ondernam. Het grootste wat de Reformator heeft 
bereikt, schrijft Carr, was ‘zijn onvoorwaardelijke nadruk op de beloften van het evangelie’.     

Carr leidt de lezer de wereld binnen waarin Maarten Luther opgroeide, waar hij de kerk en zijn gemeenschap diende, met gevoel voor zijn tijd 
en de plaats waar zijn leven zich ontvouwde. Het avontuur om het evangelie aan zij volk te brengen en het drama wat zich afspeelde rond zijn 

getuigenis komen tot leven als we zijn voetstappen volgen tot in het hart van de Duitse regering. Daar stond hij op tegen een keizer. We horen ook 
over zijn vreugden thuis in het grootbrengen van zijn gezin. Een geweldige introductie over het leven van de grote reformator. 

Robert Kolb, professor systematische theologie. Concordia Seminarie, St. Louis, Amerika.

Ik ben een grote fan van Maarten Luther, maar ook van Simonetta Carr. Dit boek is een droom die uitkomt. Ze schildert het leven en de belangri-
jkste gedachten van Dr. Maarten Luther op een prachtige manier. Ouders zullen dit boek graag voorlezen aan hun kinderen, en kinderen zullen 

dit boek ook graag zelf lezen.
Carl Trueman, professor kerkhistorie, Westminster Theological Seminary, Amerika.

SIMONETTA CARR (de schrijfster) is geboren in Italië en heeft in verschillende culturen gewerkt. Als lerares van de basisschool 
heeft zij haar eigen acht kinderen thuis les gegeven. Ze heeft voor kranten en tijdschriften van over de hele wereld geschreven, 
en heeft werken van diverse christelijke auteurs vertaald in het Italiaans. Tegenwoordig woont zij met haar man Thomas en haar 
familie in San Diego (USA). Zij is daar lid en lerares aan de zondagschool van de Christ United Reformed Church, Santee, Cali-
fornië.
TROY HOWELL (de illustrator) is een auteur en illustrator van kinderboeken, en is bekend door de covers van de Britse serie 
Jacques Redwall. Lees meer over hem op zijn website: www.troyhowelletc.com
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MAARTEN LUTHER

ISBN 9789490165406 € 16,95 

Dit boek bevat tien preken van ds. J. van Rijswijk, over het levenseinde 
van Bijbelheiligen.
De Bijbelheiligen zijn zeker geen heilige mensen in zichzelf. In Christus 
Jezus zijn ze aangenomen tot Zijn kinderen: in Hem zijn ze geheiligd. 
De preken gaan over Aäron, Job, Asaf, David, Stéfanus en Paulus. Drie 
preken gaan over de Kerk met een hoofdletter: de strijdende, verdrukte en 
verloste Kerk. De laatste preek gaat over Gods lof vanuit Openbaring 19. 
Zo eindigt deze prekenbundel met Soli Deo Gloria.

 
Over de auteur
Ds. J. van Rijswijk (1968) is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. 
Hij diende de gemeenten van ‘s-Gravenzande en Aalburg. Momenteel is 
hij predikant in Oud-Beijerland. Eerder verschenen bij uitgeverij Lucas 
Boeken de prekenbundels Ruth en Het Lam overwint van zijn hand. 

UITGEVERIJ LUCAS BOEKEN - THOLEN
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Het sterven
is mij gewin

Ds. J. van Rijswijk
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Tien preken over het zicht op het 
levenseinde van Bijbelheiligen

Het sterven
is mij gewin

Het sterven is mij gewin
Ds. J. van Rijswijk
ISBN 9789490165451
Prijs: € 17,50

Jonathan Edwards wordt algemeen erkend als de grootste 
van alle Noord-Amerikaanse denkers en filosofen. De diep-
te en kracht van zijn intellect was zo groot dat er jaarlijks 
nieuwe boeken en artikelen over zijn werk verschijnen. 
Maar Edwards was bij uitstek een christelijke denker. Zijn 
grote levensdoel was God te kennen en te verheerlijken 
door Jezus Christus, en anderen aan te moedigen hetzelf-
de te doen.  

Deze selectie van zes preken van Edwards geeft een mooi voorbeeld van de 
Godgerichtheid van zijn bediening. Hierin toont hij de ernst van de zondige 
toestand van de mens, de rijkdom van Christus’ genade en de wonderen van het 
christelijke leven. Edwards lezen is, bijna altijd, geleid worden tot de aanwezig-
heid van God. Dat was het grote doel van zijn prediking, en bij het lezen van 
deze bladzijden zult u er echo’s van horen.

Christus’ naam is als een uitgestorte olie. Mensen die dicht bij Christus leven dragen 
iets van die geur met zich. Jonathan Edwards was zo iemand. Zijn preken dragen het 
stempel van de verborgen omgang met Christus. Zo verspreiden ze ook vandaag de 
goede geur van Christus, als een reuk van leven ten leven!
       Dr. M. Klaassen

Jonathan Edwards (1703-1758) wordt beschouwd als de belangrijkste en meest in-
vloedrijke theoloog en filosoof uit de Amerikaanse geschiedenis. Als puriteins prediker 
en theoloog speelde hij een grote rol bij de ‘Grote Opwekking’ rond het midden van 
de achttiende eeuw. Zijn geschriften oefenen wereldwijd nog altijd grote invloed uit.
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Christus leren kennen
Jonathan Edwards - Vertaald door: 

ing. Jan Zeeman

ISBN 9789490165468
Prijs: € 19,95

978949016535-2 € 16,95 

Wie waren de puriteinen, en waarom waren ze belangrijk? Wat kunnen we vandaag van 
hen leren? De puriteinse beweging begon in Engeland in de 16e eeuw en duurde tot in 
het begin van de 18e eeuw. Hoewel de kerk van Engeland was ontstaan naar aanleiding 
van de Reformatie, geloofden de puriteinen dat die kerk nog veel meer gereformeerd 
moest worden. Puriteinse Helden is een prachtig geïllustreerd boek dat de lezer een idee 
geeft waar het in de puriteinse beweging om ging. Het geeft een inkijkje in het leven van 
meer dan twintig van haar meest bekende leiders, waaronder William Perkins, Richard 
Sibbes, Thomas Goodwin en Jonathan Edwards. Het boek eindigt met tien belangrijke 
lessen die we van de puriteinen kunnen leren. In de bijlagen vind je een tijdslijn, om de 
historische context te kunnen begrijpen, en een uitgebreide (Engelse) bibliografie om 
verder te kunnen studeren. Dit boek vormt een passende introductie van de puriteinen 
voor tieners, jonge mensen en ouderen van alle leeftijden.

‘Dit boek heeft iets voor iedereen. Voor mensen die nog niet zo bekend zijn met de puriteinen is dit de introductie waar ze naar zochten. Dit boek is ideaal voor scholen en 
allerlei onderwijs. Geen enkele puriteinse leermeester zou dit boek willen missen.’                                                                                            

—LeLand Rijken, pRofessoR op Wheaton CoLLege  

‘Hoe verfrissend is het om het verleden in te stappen. We hebben perspectief nodig en we hebben helden nodig. Dit boek geeft u die allebei. Dit boek is rijk geïllustreerd en 
wijst ons op getrouwe en vruchtbare dienstknechten. Ze herinneren ons eraan om discipelen te zijn. Ze bemoedigen ons om vol te houden in verzoekingen en lijden. Ze 
herinneren ons eraan om blij en dankbaar te zijn voor alles wat God heeft gedaan. Ze herinneren ons er vooral aan om onze ogen op die ene Held te houden, onze getrouwe 
Heere en Zaligmaker.’                                                                                                                      

—stephen j. niChoLs, RefoRmation BiBLe CoLLege & LigonieR ministRies

‘Een meesterlijke samenvatting van het beste van de puriteinen. Een introductie voor de nieuwe generatie van mensen in wiens leven het evangelie centraal staat, die het leven 
omarmden en die georiënteerd waren op het gezin. Ja, het waren mensen die van het leven genoten en niet zo zuur waren als men wel beweerde. Ik wens dat dit boek erin 
slaagt de mythes rond deze godzalige mensen weg te nemen.’                                                                                                                                

—deRek W.h. thomas, pRedikant fiRst pResByteRian ChuRCh, CoLumBia, south CaRoLina en pRofessoR RefoRmed theoLogiCaL seminaRy 

gLenda faye mathes Afgestudeerd aan de universiteit van Iowa en auteur van verschillende non-fictie boeken. Zij en haar man David hebben geen grotere 
vreugde dan hun kinderen en kleinkinderen te zien wandelen in de wegen van de Heere. Ze wonen in de buurt van Pella, Iowa, en blogt op glendafayemathes.com.  

joeL R. Beeke President en professor dogmatiek en homilitiek aan het Puritan Theological Seminary, en predikant van Heritage Reformed gemeente in Grand 
Rapids, Michigan. Redactioneel directeur van Reformation Heritage Books en auteur van vele boeken.
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        HELDEN

Geschreven door 

Glenda Faye Mathes

 en  Joel R. Beeke

De vraag: Wat moet ik doen om zalig te worden? is eigenlijk heel 
bijzonder. De vraag zet ons middenin het vraagstuk van wel 
moeten en niet kunnen; van de onmogelijkheid aan onze 
kant, terwijl tegelijk de volle verantwoordelijkheid voor het 
heil van onze ziel bij ons ligt. Als dat dilemma zwaar gaat 
wegen is dit boekje voor u geschreven. De Engelse prediker 
John Angell James (1785 – 1859) kwam 200 jaar geleden de-
zelfde worsteling tegen in zijn gemeente. Hij wilde die men-
sen een gids aan de hand doen, een wegwijzer en tegelijk 
een stimulans om het antwoord van Paulus: Geloof in de Heere 
Jezus Christus, en gij zult zalig worden… op te volgen. Het is 
verrassend hoeveel onderwijs James in dit boekje meegeeft. 
Hij slaagt erin om begrippen uit de geloofsleer met pakken-
de voorbeelden terug te brengen tot de kern. Tegelijk weet hij 
zijn lezers vast te grijpen; hij zet je aan het denken.
Dhr. D.J. Doorn heeft de oorspronkelijke vertaling van dr. 
P.J.L. Huët herschreven naar hedendaags Nederlands, zodat 
het ook voor jongeren een heel toegankelijk boekje is gewor-
den. 

Ds. P. de Vries schreef een uitgebreide inleiding over dit 
boekje. Gids en aansporing 

voor iedereen 
die de zaligheid zoekt

John Angell James
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Wat moet ik doen om 
zalig te worden?

9 789490 165505

Wat moet ik doen 
om zalig te worden
John Angell James

ISBN 9789490165505

Prijs: € 19,90

De vraag: Wat moet ik doen om zalig te 
worden? is eigenlijk heel bijzonder. De 
vraag zet ons middenin het vraagstuk 
van wel moeten en niet kunnen; van 
de onmogelijkheid aan onze kant, 
terwijl tegelijk de volle verantwoor-
delijkheid voor het heil van onze ziel 
bij ons ligt. 
Het is verrassend hoeveel onderwijs 
James in dit boekje meegeeft. Ds. P. 
de Vries schreef een uitgebreide 
inleiding over dit boekje.

Preken een liefdedienst 2
Een kijkje in de ‘keuken’ van de predikant 

Ds. C. van Ruitenburg, Ds. A. Schot, Dr. P. de Vries, Ds. Th. L. Zwartbol  e.a. 

ISBN 9789490165512 
Prijs per deel: € 22,50

Een tweede serie gesprekken met predikanten  uit bevindelijk-
gereformeerde kring over diverse aspecten van de prediking. 
Openhartig wordt er verteld  over de weg naar het ambt, 
het  zoeken naar een tekst , toeleven naar de zondag,  de 
wisselwerking met de hoorders en feedback op de verkondiging. 

 Adriaan van Belzen

Preken is een 
liefdedienst  

Een kijkje in de ‘keuken’ van de predikant 
Ds. A.T. Huijser e.a. 

Hoe komt een dominee aan de tekst voor de preek? Wat gaat er allemaal 
vooraf aan het moment dat de preek op de kansel wordt uitgesproken? En 
wat is de diepste motivatie om het Woord te verkondigen?
In dit boek vertellen vijftien predikanten uit bevindelijk-gereformeer-
de kring op openhartige wijze over o.a. de weg naar het predikambt, de 
voorbereiding op de preek,  het toeleven naar de zondag en vele andere 
aspecten rondom de prediking, zoals: de verhouding exegese-bevinding, 
de ‘tale Kanaäns, geestelijke ervaringen van de prediker, exegese en de 
psychologische effecten van een preek. Eén en ander biedt de lezer een 
blik in het leven van een predikant,  met name ten aanzien van de Woord-
verkondiging.

De predikanten die aan het woord komen, zijn: J. Belder (PKN), C.P. 
de Boer (CGK), J. Bos (CGK), N.A. Donselaar (HHK), M. Goudriaan 
(PKN), L. Hak (PKN), J.M.D. de Heer (GG), A.T. Huijser (GG), J. Joppe 
(HHK), G. Kater (HHK), A. Kort (OGG), W. Pieters (HHK), J. Schipper 
(GG), J.N. Zuijderduijn (PKN) en A. van der Zwan (CGK).

Adriaan van Belzen (Middelburg, 1975) publiceerde reeds diverse inter-
viewbundels, waaronder Terugblik (n.a.v. 100 jaar Gereformeerde Ge-
meenten),  Bevindingen (over de orde van het heil) en Een levend getuige-
nis (n.a.v. 100 jaar SGP). Daarnaast maakt hij interviews voor het pasto-
raal magazine Om Sions Wil en doet hij redactioneel werk voor Uitgeverij 
Lucas Boeken te Tholen.
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deel 2 

Een kijkje in de ‘keuken’ van de predikant 
Ds. C. van Ruitenburg, Ds. A. Schot, Dr. P. de Vries, Ds. Th. L. Zwartbol  e.a.

Een tweede serie gesprekken met predikanten  uit bevindelijk-gerefor-
meerde kring over diverse aspecten van de prediking. Openhartig wordt 
er verteld  over de weg naar het ambt, het  zoeken naar een tekst  , toele-
ven naar de zondag,  de wisselwerking met de hoorders en feedback op de 
verkondiging. Daarnaast reageren de geïnterviewden  op stellingen  die 
o.m. betrekking hebben op exegese  versus bevinding, het noemen van 
kenmerken in de prediking, onderbelichte thema’s en exegetische kwes-
ties aangaande overdoop (NGB art. 34) en gebed  i.c.m. ziekenzalving 
(Jac. 5).

De predikanten die aan het woord komen, zijn: Ds. IJ.R. Bijl (HHK), ds. 
J.B. Huisman (GG), Ds. M.A. Kempeneers (CGK), Ds. M. van Kooten 
(PKN), Ds. P. Mulder (GG), Ds. N. den Ouden (HHK), Ds. C. van Rui-
tenburg (GG), Ds. A. Schot (GG), Ds. P.W.J. van der Toorn (CGK), Ds. 
A.C. Uitslag (CGK), dr. P. de Vries (HHK), Ds. Th.L. Zwartbol (OGG). 

Adriaan van Belzen (Middelburg, 1975) publiceerde reeds diverse inter-
viewbundels, waaronder Terugblik (n.a.v. 100 jaar Gereformeerde Ge-
meenten),  Bevindingen (over de orde van het heil) en Een levend getuige-
nis (n.a.v. 100 jaar SGP). Daarnaast maakt hij interviews voor het pasto-
raal magazine Om Sions Wil en doet hij redactioneel werk voor Uitgeverij 
Lucas Boeken te Tholen.
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Bewerkt voor jongeren door 

Gerben B.P. van der WulpL

Geef mij Jezus 
J.C. Ryle over het heil 

“Ik zeg je in de Naam van mijn Meester: Bekeer je, bekeer je nu! De tijd zal spoedig komen, dat je zou 
willen dat je het ooit gedaan zou hebben. Waarom zou je er vandaag niet mee beginnen? O, bekeer je, 
zonder uitstel!”
Dit citaat komt uit ‘Het hart van het christelijk geloof’ van J.C. Ryle (1816-1900). Belangrijke onderwer-
pen als: wedergeboorte, geloof, bekering en heiliging worden in dit boek heel duidelijk en Bijbels even-
wichtig uitgelegd. Daarbij wordt het toegepast aan jouw hart. 

J.C. Ryle schrijft heel direct. “Ben jij iemand die belast en beladen is? Ik denk het wel. Als jij vermoeid 
en belast bent, dan nodigt de Heere Jezus jou nu uit! Er is hoop voor je. Ik breng je een blijde bood-
schap. Kom tot Mij, zegt de Heere Jezus, en Ik zal je rust geven.”

Om ‘Het hart van het christelijk geloof’ extra toegankelijk te maken verschijnt nu dit boekje. Speciaal 
voor jou! Het oorspronkelijke boek is ingekort, vereenvoudigd en verdeeld in korte stukjes. Er zijn per-
soonlijke vragen toegevoegd aan de hoofdstukken. 

Naast thema’s uit ‘Het hart van christelijk geloof’ zijn er drie andere boeken gebruikt: ‘Wedergeboorte’, 
‘Heb jij zekerheid?’ en ‘Verwacht u hem?’. Samen vormen ze nu dit nieuwe boekje: ‘Geef mij Jezus’. Dit 
boekje heeft een duidelijke lijn. Vandaar de ondertitel: ‘J.C. Ryle over het heil’. Met het heil wordt de 
zaligheid, en alles wat daarmee verband houdt, bedoeld. 

Dit boekje is geschikt voor persoonlijk gebruik, voor verdieping op school en voor inleidingen op de 
verenigingen.   

De bewerker is Gerben B.P. van der Wulp (1988). Hij is getrouwd en vader van vier kinderen. Als docent 
Engels en godsdienst is hij verbonden aan scholengroep Driestar-Wartburg. 
Bij dezelfde uitgever verschenen eerder van zijn hand: ‘Omhelsd’ en ‘Gedenkt’.
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Geef mij Jezus
J. C. Ryle 

ISBN 9789490165529

Prijs: € 14,95

 9789490165475 € 24,95  


